
IN TIJDEN VAN CRISIS 

 
Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt (Psalmen 138:3) 

 

Martin Luther King, leider in de strijd voor de 

burgerrechten van zwarte Amerikanen, kon die nacht niet 

slapen.  In bed dacht hij nog eens aan alle bedreigingen 

tegen hem en zijn familie, angstig als hij was om vermoord 

te worden. Hij ging vervolgens naar de keuken waar hij aan 

tafel ging zitten terwijl hij zich verschrikkelijk alleen voelde. 

Hij wilde zijn angst niet met zijn vrouw delen omdat hij wist 

dat zij zich alleen nog maar meer zorgen zou maken 

hierdoor. Niets dat hij ooit op de universiteit had geleerd, 

had hem voorbereid op dit moment. Hij zat aan tafel en 

verborg zijn gezicht in zijn handen. Al huilend bad hij: 

‘HEER, ik moet toegeven dat ik zwak ben. Ik ben aan het 

eind van mijn kracht, er blijft niets van mij over. Ik kan dit 

niet alleen!’. Te midden van complete wanhoop, hoorde hij 

een stem die hem bij zijn naam aanriep, heel duidelijk: 

‘Martin Luther, sta op voor gerechtigheid, sta op voor de 

waarheid. Ik ben met je tot het einde.’ Martin Luther King 

wist dat de stem die hij gehoord had van Jezus kwam. Hij 

bleef vervolgens aan tafel zitten en herhaalde tegen 

zichzelf: ‘Hij heeft me beloofd me niet in de steek te laten, 

ik zal nooit alleen zijn. Hij heeft beloofd me niet alleen te 

laten!’ 

 

 

De belofte die we hebben van Christus is dat hij ons nooit in de steek zal laten. We weten uit ervaring dat er 

geen limieten zijn als het aankomt op de hoeveelheid moeilijkheden die we tegen kunnen komen. Misschien 

gaat het om een groeiende afstand tussen man en vrouw. Of wellicht heb je moeite om met je puberende 

kinderen te communiceren. Of het kan gaan om een baas die je onderdrukt. Of ongevoelige collega’s op het 

werk. Een pijn die niet ophoudt. Een ziekte die niet te genezen is. Een moeilijke beslissing. Het verlies van een 

richting en doel in het leven. Het gevoel van eenzaamheid of het proces van ouder worden. Niet genoeg 

middelen en geld hebben. Het verlies van het gevoel van genegenheid. De frustratie van gebrek aan 

werkgelegenheid, of, erger nog, de kwelling van werkloosheid. Een trauma van een scheiding of het verlies 

van een dierbare. De lijst is zowat oneindig! 

De psalmist leerde dat God beter werkt tijdens onze donkere periodes. God kan er voor kiezen om niet alle 

personen, zaken en lasten die ons onderdrukken weg te nemen, maar Hij belooft ons wél te sterken om onze 

reuzen uit te dagen. Zijn onfeilbare belofte is dat we nooit alleen hoeven te staan in hetgeen het leven op ons 

laat afkomen. Zijn glorieuze persoon staat naast ons in de duisternis die ons omringt. Moge Hij jou vandaag 

doen laten horen: 'Ik ben bij jou'. Moge de Heer jou de ongeëvenaarde troost geven die uit zijn belofte 

voortkomt! 
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