
HOOP 

 
Hoop. Afgelopen sabbat hebben we het uitgebreid over dit thema gehad, het kwam zowel naar voren in de 

sabbatschool als de preek: we hebben hoop op de terugkomst van onze Heer Jezus, we hebben de hoop op 

een nieuwe hemel en aarde. Het paradijs zoals het was in de hof van Eden zal zich opnieuw op aarde vestigen 

en God zal onder ons wonen. Hebben we een mooiere hoop dan dat? 

 

 

Hoop in het Oude Testament 

Toch valt er meer over hoop in de Bijbel te zeggen dan enkel onze hoop op een mooie toekomst. We vinden 

in Gods woord heel wat verschillende woorden voor hoop die elk een ander aspect hiervan weergeven. Zo 

zijn er woorden in het Oude Testament zoals hasah die hoop definiëren als ergens je toevlucht nemen of 

zoeken, of bathah die hoop omschrijft als een soort gevoel: je veilig voelen, zonder zorgen zijn, gerustgesteld 

zijn. Twee woorden in het Oude Testament zijn het belangrijkst als het aankomt op de definitie van hoop: 

yakhal en qavah. Yakhal benadrukt het wachten, misschien een vervelend deel van hopen maar wel 

noodzakelijk. Dit woord wordt gebruikt in Genesis 8:10-12 wanneer Noach, terwijl hij de duif loslaat uit de 

ark om te zien of er ergens al droog land en leven op aarde is, weken moet wachten. Qavah is het soort van 

hopen dat beschreven wordt als een touw dat strakgespannen wordt en zo strak begint te staan dat er 

spanning ontstaat. Hetzelfde soort van spanning dat men ervaart als men moet wachten en zo graag het 

resultaat wil zien… Maar op een gegeven moment knapt het touw en is er een gevoel van verlichting, 

opluchting. Eindelijk, we zijn er! Het wordt ook wel vertaald met ‘wachten’ maar er is een ervaring of gevoel 

aan gebonden. Een voorbeeld kunnen we vinden in Job 7:2 waar wordt gesproken over een dagloner die vol 

verwachting op zijn loon wacht. 

 

 

 



Hoop in het Nieuwe Testament 

Ook in het Nieuwe Testament vinden we uiteraard termen voor hoop: elpizo en ekdechomai. Beide woorden 

drukken een soort hoop uit waarbij de nadruk ligt op het eindresultaat in plaats van het proces zoals we dat 

meer in het Oude Testament zien. Elpizo bevat het element van iets met zekerheid verwachten. Het zal 

daadwerkelijk gebeuren. Zoals de verwachting van/ hoop op verlossing. Een voorbeeld hiervan vinden we in 

Hebreeën 11:1: ‘het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen (elpizo), het overtuigt ons van de 

waarheid van wat we niet zien’ (NBV21). Ekdechomai is ook een woord waar verwachting een grote rol speelt. 

Ekdechomai bestaat uit twee woorden: ek en dechomai. Ek betekent ‘uit, van en naar’ en dechomai betekent 

‘op een gastvrije manier ontvangen’, het kijkt uit naar het resultaat van al het wachten. Het uitzien naar de 

terugkomst van Jezus past goed in dit plaatje zoals ook geschetst wordt in Jakobus 5:7: ‘Heb geduld, broeders 

en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten (ekdechomai) op de kostbare 

opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen’ (NBV21). 

Bijbelse hoop: een persoon 

Het is echter belangrijk te begrijpen dat Bijbelse hoop, zowel door het Oude als het Nieuwe Testament heen, 

niet gefocust is op het soort van optimisme dat we vandaag kennen waarbij je vasthoudt aan het feit dat 

omstandigheden zo zouden kunnen lopen dat het uiteindelijk allemaal wel goed zal komen, op z’n pootjes 

terecht zal komen. Zodat het ons goed uitkomt. Hoop gaat verder dan dat. Hoop is en ontstaat door God. Het 

is een persoon. In het Nieuwe Testament zien we die hoop vorm krijgen in en door de persoon Jezus Christus. 

Mensen met hoop in de Bijbel hadden geen indicatie dat de omstandigheden zo zouden lopen dat dingen op 

hun plek zouden vallen, dat was niet hun bron van hoop. Zij moesten er bewust voor kiezen om hoop te 

houden afgezien van de omstandigheden. Zij kozen ervoor hun hoop te vestigen op God en zijn karakter (zie 

onder andere psalm 39:8 & psalm 145) omdat God trouw was gebleken in het verleden, zou hij dat ook zijn 

en blijven in de toekomst. 

Hoop vandaag 

Ook vandaag mogen wij onze hoop vestiging op God en zijn eeuwigdurende trouw. Hierbij gaat het niet om 

een snelle manier om van onze problemen en deze aarde af te komen, een soort van vluchtgedrag. In de 

Bijbel zijn wachten en hopen synoniem. Het hoort erbij. En soms krijgt die hoop handen en voeten in hele 

kleine dingen waardoor we nu al een stukje paradijs op aarde meemaken, met de belofte dat er meer zal 

komen. En wellicht is dat het enige soort van hoop dat wij zelf kunnen bewerkstelligen door onze zorg en 

liefde voor elkaar… 
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