LEVEND WATER

Wie heeft er al eens gehoord van levend water? Wat is dat nu juist? Een belangrijke aanwijzing naar levend
water kunnen we vinden in Johannes 4:1-14, het bekende verhaal van de Samaritaanse vrouw. Kort
samengevat zien we dat Jezus van Judea naar Galilea gaat en hij wil er via de snelste route naartoe en gaat
hiervoor door Samaria. Weet dat dit eigenlijk niet gebruikelijk is! De Joden gingen normaal gesproken rondom
Samaria. Ze wilden absoluut niets met de Samaritanen te maken hebben en gingen daar (bij wijze van
spreken) met plezier een hele grote omleiding voor volgen. We zien dat Jezus bij de Jakobsbron gaat zitten en
hij was vermoeid, uitgeput van zijn reis en had dorst. Het was het zesde uur en volgens de joodse kloklezing
wil dat zeggen middaguur, dus op het heetst van de dag zat Jezus bij de bron. Op datzelfde moment kwam er
een Samaritaanse vrouw aan om water te putten.

Het klopt dat water putten in die tijd door vrouwen werd gedaan, maar nooit op het middaguur, eerder in de
ochtend en in de avond. Er wordt tussen de lijnen gesuggereerd dat ze waarschijnlijk andere vrouwen wilde
ontwijken omdat ze een zondares was. Jezus vraagt aan haar om water en dan zien we hoe ze erop reageert.
Jezus beantwoordt haar dan met zijn redevoering en als je het zo leest, is Jezus dan de enige die dorst heeft
in dit verhaal? De vrouw heeft in een zekere zin ook dorst en Jezus kan haar iets schenken tegen die dorst,
namelijk: levend water. Maar waarvoor staat die dorst van die vrouw? En waarvoor staat dat levend water?

Levend water in het Oude Testament

Laten we eens even teruggaan in de geschiedenis. leders begin. En zelfs het begin van de Bijbel. Het leven
begint in water. Denk er maar eens over na, een baby groeit in de baarmoeder in een vruchtzak met
vruchtwater. Ook in de Bijbel zien we in het begin van Genesis de volgende uitspraak ‘In het begin schiep God
de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods
geest zweefde over het water’ (Genesis 1:1-2, NBV21). Water, levend water, dat is toch wel iets belangrijk hé.
Enerzijds een basisbehoefte, zelfs van levensbelang, want je lichaam bestaat uit 75% water, je spijsvertering
heeft water nodig om te werken, je kan een week zonder water voor je sterft... Anderzijds kan je levend water
ook zien als een geestelijke behoefte?

Genesis

Waar komt deze term nu eigenlijk allemaal voor en waarvoor staat het? De eerste keer dat we deze term zien,
is in het Oude Testament, meer specifiek, in Genesis 26:19 (Statenvertaling '77) ‘De knechten van Izak dan
groeven in dat dal, en zij vonden aldaar een put van levend water’ (NBV21: een bron met helder water). Wat
zou hier de betekenis van levend water kunnen zijn? Levend water stond in Israél voor sprankelend,
verfrissend, deugddoend, zuurstofrijk, nooit opdrogend bronwater. Dit staat in tegenstelling tot stilstaand
water in bakken dat na een tijdje begint te stinken.



Jeremia

Ook in Jeremia lezen we over een ‘bron van levend water’ en daarmee bedoelen ze: een bron waaruit het
water vanzelf opwelt; diep weg, komt het voortdurend vers, fris en koel naar boven. Bij zo’n bron is tegelijk
schaduw want waar water is, daar is begroeiing, daar groeien bomen en struiken. Daarom wordt een bron
ook vaak gezien als een plek om te rusten, bij te komen, nieuwe kracht op te doen...

Logisch dat je bij zo’n bron andere mensen treft niet? Het is dus ook een ontmoetingsplek, een sociaal
gebeuren. In Jeremia zien we eerst in hoofdstuk 2:13 een minder moment in de geschiedenis van Israél. 1)
Het volk is weer bij God, de bron van levend water, weggegaan. 2) God noemt zichzelf de bron, de oorsprong
van het levend water. lets verder zien we in Jeremia 17:7-8 het volgende staan:

‘Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn
wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden
van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. NBV21

God, bron van levend water

Hieruit kan je toch wel afleiden dat de HEER van onschatbare betekenis en levensbelang is omdat je bij Hem
onbeperkt water kunt krijgen en tegelijkertijd kan je ook tot rust bij Hem komen, ademhalen, en anderen
ontmoeten. Gods water, wat houdt dat juist in? Zegen, rechtvaardigheid, geluk, goedheid, werkelijk leven of
eeuwig leven zoals Jezus zegt zowel in het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:13-14) als in
Johannes 7:37-38.

De Bijbel begint met water en tegelijkertijd zal het er ook mee eindigen in Openbaring 21:6 (NBV21): ‘Toen
zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef
Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.” En dan op het einde in Openbaring 22:1 ‘Hij liet me
een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God
en van het lam’ Amen.

Claudia



