EEN DUWTIJE IN DE RUG

“Hoor wat hij zegt: ‘Sta toch op, vriendin van mij, mijn
mooi meisje, kom! De winter is voorbij, verdwenen is de
regen. Er zijn weer bloemen buiten, je hoort de vogels
zingen, de tortelduifjes koeren overal. Aan de
vijgenboom zwellen de vruchten, de wijnstokken bloeien
en geuren. Sta toch op, vriendin van mij, mijn mooi
meisje, kom!” Hooglied 2: 10-13 (Groot Nieuws)

Dit jaar begon de lente officieel op 20 maart. Grappig genoeg was het niet de kalender die me dit jaar aan het
begin van de lente deed denken. Op 20 maart reed ik door de straten van Antwerpen, het was mooi weer, er
waren veel mensen op de fiets, en de mensen waren vrolijker dan normaal, toen besefte ik "oh, vandaag
begint de lente".

De natuur heeft zijn eigen manier om ons te vertellen wanneer een seizoen begint, en soms reageren we
instinctief en onbewust door onze acties op de verandering van het seizoen, (zoals de vrolijke mensen op hun
fietsen). De tekst (Hooglied 2: 10-13) lijkt echter aan te geven dat we, ondanks de komst van de lente, soms
een duwtje in de rug nodig hebben om de winter die we misschien doormaken achter ons te laten en te
genieten van de lente die net is aangebroken.

Chandler Vinson merkt op dat het heen en weer geklets tussen de geliefden in 2:10-13 vergelijkbaar is met
het populaire nummer “Baby, It’s Cold Outside”, geschreven door Frank Loesser (1910-1969). Het nummer
bevat een heen en weer duet tussen een man en zijn geliefde, waarin hij haar herhaaldelijk probeert te
overtuigen om bij hem binnen te blijven omdat het buiten koud is. Hooglied bevat ook een heen en weer
conversatie tussen een man en zijn geliefde die hij probeert te overtuigen dat de tijd rijp is voor liefde; alleen
zijn argument is dat het buiten warm is.

Het is interessant om te zien hoe de man de vrouw probeert te overtuigen door zijn uitnodigende woorden
‘hoor mijn lief’ (2:8); ‘sta op, vriendin’ (2:10); ‘Mooi meisje kom’ (2:10); ‘kijk! De Winter is voorbij’ ( 2:11
NBV21). Hij probeert haar ervan te overtuigen om op te staan en naar buiten te gaan, omdat de tijd rijp is,
zodat ze samen kunnen genieten van de voordelen die de lente biedt. De theoloog Dianne Bergant legt uit:

“Al deze beelden worden op de een of andere manier geassocieerd met de lente, de tijd waarin de natuur
ontwaakt tot nieuw leven... De winter, het regenseizoen, is voorbij en de natuur komt weer tot leven. Dit is
de tijd van de overvloed aan levendige wilde bloemen die de aarde bedekken als een veelkleurig tapijt. Het
is de tijd van het geluid van de trekkende tortelduif die onlangs is teruggekeerd uit zijn winteroord. Het is het
moment waarop de sapstroom door de vijgenbomen begint met het rijpen van de vruchten. Het is de tijd van
de regeneratie van de wijnstokken, omdat ze bloesems voortbrengen en geur afgeven. Dit zijn de voorbodes
van de lente. Het zijn ook allemaal passende beelden van onschuldige liefde. Dit is de tijd om uit het oude te
‘opstaan’ en ‘weg te komen’ naar het nieuwe. De delicatesse van het nieuwe leven en de belofte die het
uitbreidt, de betovering waarmee de lente de zintuigen binnendringt, roepen zowel de pracht van de passie
van deze geliefden op als een weerspiegeling ervan. Als je een vrouw de lente in roept, roep je haar in
werkelijkheid tot liefde.” (Bergant, The Song of Songs (Berit Olam: Studies In Hebrew Narrative And Poetry),
30).



Ondanks al het uiterlijke bewijs dat de tijd was aangebroken om naar ‘buiten te gaan’ en van de lente te
genieten, had de vrouw een overtuigende uitnodiging nodig om uit de winter naar het nieuwe seizoen te
stappen. Soms gaan we in het leven door lange, moeilijke en donkere seizoenen. Het is niet vanzelfsprekend
dat we allemaal vrolijk zullen worden als we de bloemen op de velden zien bloeien en de vogels liedjes
beginnen te zingen. In 1 Thessalonicenzen 5:11 herinnert de apostel Paulus ons eraan dat we elkaar moeten
bemoedigen en ondersteunen. Hij voegt eraan toe dat we waardering moeten hebben voor degenen die zich
voor ons inzetten en voor ons zorgen (5:12-13).

Is de tijd rijp om het winterseizoen te verlaten? Kunt u dat alleen of hebt u een duwtje in de rug nodig? Als
iemand u uit het winterseizoen probeert te helpen, waardeer dan wat hij of zij doet, dat is een teken dat u
geliefd bent.
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