EEN TAART MET EEN BOON ERIN

Zaterdag 6 januari : driekoningen. Naar goede gewoonte zullen kinderen
weer verkleed en met een ster langs de deuren gaan. Oorspronkelijk zouden
koorknapen dat hebben gedaan om geld en voedsel in te zamelen voor de
armen. Driekoningen was een liefdadigheidsfeest. Ook de koningstaart met
boon is een heel oud gebruik. Wie de boon vindt, wordt voor één avond
koning of koningin. De rollen worden als het ware omgedraaid.

Een omkeerdag

Duik je in de geschiedenis, dan kom je bij de Romeinse Saturnalién, die plaatsvonden tijdens de hele periode
rond ons kerstfeest, twaalf dagen feest rond de winterzonnewende. De dagen worden langer, licht overwint
de duisternis. In de christelijke wereld werd dit geprojecteerd op Jezus.

Op sommige plaatsen was er op de laatste dag van de Saturnalién een opvallend gebruik: de traditionele
rollen werden omgedraaid. De slaven mochten zich, tenminste voor de duur van één banket, als meesters
gedragen. Ze trokken mooie kleding aan en werden tijdens het feestmaal bediend door hun meesters. In de
Middeleeuwen kregen kinderen het voor het zeggen. Een omkeerdag... Eigenlijk geen slecht idee, zo krijgen
mensen die zelden of nooit aan bod komen - en die zijn er nog steeds - ook een kans.

Jezus, de grote Omkeerder

Dat alles mag dan wel voortkomen uit heidense gebruiken, toch is het niet slecht om er even bij stil te staan.
Was Jezus niet de Grote Omkeerder? Predikte hij niet ‘ommekeer’ (METANOIA: vernieuwing van denken, een
andere mentaliteit)? Niet alleen een omkeerdag, maar een omkeer wereld, een omkeer leven.

“Zalig!”, zo sprak hij op de bergflanken bij het meer van Galilea... Zalig wie?

De armen, de zwakken, zij die treuren, zij die verlangen naar gerechtigheid. Jullie, de kleine gewone mensen,
zijn zout (waardevol, smaakmakers), jullie zijn licht (niet die groten in hun blinkende gewaden en hun
opgeblazen kennis). Levi Mattels zelf (de enige evangelist die het bericht over de wijzen uit het Oosten
brengt) was er een voorbeeld van: tollenaar... veracht, gewantrouwd, verstoten. “Kom Mattheiis, volg mij!”
en Mattelis wordt een van de apostelen. Jezus hield geen rekening met roddels, en etiketten, en
vooroordelen.

In de Bergleer sprak Jezus over een omgekeerde manier van leven: worden als kinderen, zet de eerste stap
ter verzoening, oordeel niet, vergeef (laat los), deel... Doe het anders, een beetje omgekeerd, een beetje
positief tegendraads. Dat is mijn koninkrijk, daar komt het op aan, dat is dé manier om gelukkig te zijn!
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