BRACHT JEZUS VREDE?

Wij benadrukken vaak dat Jezus vrede bracht
(Johannes 14:27; Efeziérs 2:14), dat hij als Messias
kwam om een vrederijk te stichten. Jezus is het
fundament waarop we moeten bouwen, de
hoeksteen, het hoofd van het lichaam dat alles bij
elkaar houdt enzovoorts. Door en in Jezus komt
echte eenheid tot stand! We houden dit beeld van
Jezus graag in gedachten nu dat we vreselijke
beelden van oorlog en geweld zien in Gaza en Israél,
in Oekraine en zoveel meer plekken over de hele
wereld. Toch vinden we ook lastige teksten in het
Nieuwe Testament die een ander beeld lijken te
schetsen van Jezus. Denk maar aan Matthel(s 10:34-
35 waar Jezus zegt: ‘Denk niet dat ik gekomen ben
om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen
om vrede te brengen maar het zwaard. Want ik kom
een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een
schoondochter en haar schoonmoeder.” (NBV21)

De woorden van Jezus zijn hard. Er staat dat Jezus het zwaard komt brengen, in het Grieks wordt het
woord machaira genoemd. Dat was een groot mes dat gebruikt werd om vlees in stukken te hakken.
Stukken vlees werden van elkaar gescheiden en zo zullen familieleden ook van elkaar gescheiden
worden. Dit is een schokkende gedachte voor de groepsgerichte maatschappij van toen, waar de
familie centraal stond. Hoe moeten we omgaan met dit beeld van Jezus? Hoezo komt Jezus geen vrede
brengen, is alles dat we ooit over Jezus geleerd hebben soms niet waar?

Wanneer we moeilijke teksten zoals deze tegenkomen, helpt het naar de context van de tekst te kijken.
In Matthels 10 stuurt Jezus zijn discipelen erop uit om het goede nieuws van het koninkrijk van God
(Gods heerschappij) te verkondigen, onreine geesten uit te drijven en zieken te genezen. Daarbij
bereidt Jezus zijn leerlingen erop voor dat dit niet altijd even makkelijk zal zijn, niet iedereen zal
namelijk het goede nieuws dat ze brengen willen accepteren. Sommigen zullen de discipelen niet bij
hen thuis willen ontvangen (10:14) en er zullen zelfs mensen zijn die hen vervolgen (10:28). De vraag
is natuurlijk waarom er mensen zullen zijn die het goede nieuws zullen afwijzen en er zelfs tegenin
zullen gaan. Is dat omdat Jezus opzettelijk wanorde wil stichten en families uit elkaar wil trekken?

Het is goed niet enkel te kijken naar wat Jezus in 10:34-35 zegt. Jezus praat namelijk al eerder in
hoofdstuk 10 over vrede. In 10:12-13 zegt Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Groet de bewoners van het huis
dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als dat het waard is, maar als het dat niet waard
is, laat dan die vrede naar je terugkeren’. In Lukas 10:5 vinden we een paraleltekst waarin naar voren
komt hoe men elkaar groette in die tijd, Jezus zegt daar dat ze eerst ‘Vrede voor dit huis’, shalom
moeten zeggen tegen degenen die hen ontvangen. Kortom de manier waarop de leerlingen anderen
moesten benaderen en behandelen was met volledig respect, en wat zij deden moest op een
vreedzame manier gebeuren. Gaat dat niet volledig in tegen de woorden van Jezus in 10:34-357? Ik denk
het niet. Niet iedereen wil vrede ontvangen en aanvaarden ook al probeer je nog zo hard het goede te
brengen. Jezus waarschuwde voor het feit dat in sommige families er familieleden zouden zijn die de
vrede wilden aanvaarden maar anderen niet. En dat brengt helaas consequenties voor de samenhang
in de familie met zich mee, vooral in een maatschappij waar de familie bepaalde wie je was en waar je
bij hoorde.

De woorden van Jezus in 10:34-35 zijn dus absoluut geen vrijbrief voor het ongevoelig overbrengen
van het evangelie of om op een agressieve manier de waarheid naar anderen te verkondigen. Wij
moeten altijd vrede brengen, anderen groeten met shalom, en hen liefdevol benaderen ook al zal niet
iedereen daar positief op reageren.
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