
Is vreedzaam samenleven tussen Joden en Palestijnen een 
utopie? 

 

Het is bijna een maand geleden dat het conflict tussen 

Israël en Palestina opnieuw is opgelaaid. Als we kijken 

naar het lijden van onschuldige burgers, inclusief 

kinderen aan beide kanten van de strijd, is de 

onvermijdelijke vraag die we onszelf stellen: is er een 

oplossing voor dit millenniumconflict? 

 

 

Ik ben geen expert op het gebied van de Israëlisch-Palestijnse situatie, maar zelfs de experts hebben 

moeite om een haalbare oplossing te vinden die beide kanten tevreden zou stellen. 

In een commentaar op het conflict zei Youtuber Trevor Noah dat naast alle lagen die dit conflict complex 

maken, "er ook religie bij betrokken is, en dat is het enige dat geen enkele situatie kalmeert als er een 

botsing is". 

Terwijl ik nadacht over de woorden van Noah, dacht ik bij mezelf: is het waar dat religie de zaken in 

deze strijd alleen maar erger maakt? Misschien is het wel zo, Jeruzalem is tenslotte een heilige plaats 

voor zowel joden als moslims. En in beide gevallen hebben Israëli’s en Palestijnen moeite om zich een 

Jeruzalem voor te stellen dat bewoond zou kunnen worden door Joden en moslims die vreedzaam 

naast elkaar leven. 

Terwijl ik hierover nadacht, moest ik onmiddellijk denken aan de woorden van de profeet Jesaja, die 

door Jezus in de Evangeliën werd geciteerd: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn” 

(Jesaja 56:7; Matteüs 21:13; Marcus 11:17). 

Als wij de Evangeliën lezen en kijken naar de manier waarop Jezus omging met degene die als vijanden 

van de Joden werden beschouwd, wordt het duidelijk dat Jezus’ wil voor zijn volgelingen niet was dat 

ze in conflict zouden leven met andere volkeren; etnische groepen of religies, maar dat ze vrede en 

eenheid zouden zoeken door middel van liefde. Jezus benadrukte zelfs dat we onze vijanden moeten 

liefhebben (Matteüs 5: 43-44). 

Een scenario van vreedzaam samenleven tussen Palestijnen en Joden lijkt misschien nogal utopisch en 

romantisch als we het bloedvergieten zien dat momenteel plaatsvindt. Niettemin moeten we niet 

vergeten dat het idee dat de Zoon van God voor zondaars stierf veel utopischer en romantischer lijkt 

dan dit, en toch is het getuigenis van de Schrift dat het werkelijkheid is geworden. 
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