
GODVERGETEN 

 
De 4-delige reeks ‘Godvergeten’ op Canvas, over 

seksueel misbruik in de kerk, doet heel wat stof 

opwaaien. 

De feiten zelf zijn bijzonder erg, en daarbij komt 

dan nog dat de kerk als instituut de feiten te lang 

heeft genegeerd, geminimaliseerd en oogluikend 

toegestaan. 

Nogal wat mensen nemen de beslissing om zich te 

laten ontdopen. Soms gaat het nog verder, en 

worden ook godsdienst en geloof overboord 

gegooid. En ergens valt dit wel te begrijpen, want 

Gods beeld wordt toch wel heel erg besmeurd. 

Heel wat mensen vragen zich af waar God blijft in 

deze (en ook andere) situaties. Ze voelen zich 

‘godvergeten’… 

 

Misbruik 

Het gevaar is reëel dat wij vooral de Katholieke Kerk met de vinger wijzen. Aan de ene kant is dit wel 

terecht natuurlijk. Maar anderzijds moeten we beseffen dat geen enkel (kerkelijk) instituut buiten schot 

blijft. Er zijn vele vormen van ‘misbruik’. Wat nu vooral in de media komt is het seksueel misbruik. Dit 

kan niet voldoende veroordeeld worden. Voor de slachtoffers (en hun familie is het een hel). Er zijn 

echter ook alle mogelijke vormen van machtsmisbruik: schuld opdringen, verregaande bemoeiing met 

het privéleven van mensen, het opleggen van allerhande regels en voorschriften (’die moet je volgen 

anders ben je geen goed lid’, of zelfs: ‘anders ben je verloren’… Respect voor mensen en hun rechten, 

liefdevolle dienstbaarheid, vrijheid… zijn nog steeds basiswaarden in het kader van godsdienst. 

Godsbeeld 

Jezus zei: “wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Eigenlijk geldt dit ook voor ons. De mensen om 

ons heen vormen zich een beeld van God door de manier waarop gelovigen (en ook het instituut kerk) 

zich gedragen. “Uw naam worde geheiligd”, zo leerde Jezus ons bidden in het Onzevader. Een 

Opwekkingslied maakte daar ‘heilig is Uw naam’ van. Maar dit is niet wat Jezus bedoelde. Gods naam 

heiligen is een actieve opdracht die ons wordt toebedeeld. En Gods naam heiligen doe je niet gewoon 

met lofliederen of zo… maar met je leven. 

De profeten waren heel duidelijk: destijds werd God(s naam) geheiligd of onteerd (ontwijd) door de 

manier waarop het volk omging met Gods raadgevingen (Torah). Goedheid en recht, actieve 

zorgzaamheid en oprechte vriendschap en liefde zijn een absolute must! 
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